Gebed van de Dag maandag 25 januari 2021

Kerk open 8.30 —9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening:

Bless the Lord, my soul
and bless His holy Name.
Bless the Lord, my soul,

Who leads me into life. (Psalm 103:1). https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E

Psalm 100: 2 (pe Nieuwe Psalmberijming)

Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.

Schriftlezing Exodus 10:1-20
(Exodus / Shemot Exodus 10:1-13:16 is het gedeelte /Parasja dat
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Bo ‘Ga!)

STILTE

Luisterlied BACH - Choral Wie bin ich doch so herzlich froh
https://www.youtube.com/watch?v=M fmzparUf8

Gebed

U bent een God van vrede,

Liefde en eenheid, Vader.

Wij bidden en smeken U

al wat verdeeld is

weer samen te brengen door Uw Geest.
Schenk ons ook

dat wij ons bekeren tot Uw eenheid

dat wij op zoek gaan naar

Uw enige en eeuwige waarheid

en dat we al onze geschillen opgeven.
dan zullen we nog slechts één hart hebben,
één geest, één wetenschap,

één geest en één overtuiging.

Lukas 22:25, 26

En Hij zei tegen hen: De
koningen van de volken heersen
over hen, en wie macht over hen

hebben, worden weldoeners
genoemd.

Bij u echter moet dat zo niet zijn,
maar de belangrijkste onder u
moet als de jongste worden en
wie leiding geeft als iemand die

dient.

En zo, geheel gericht op Jezus Christus, onze Heere,

kunnen wij U Vader,

uit €én mond loven,

en U dankzeggen

door onze Heere Jezus Christus
in de Geest.

Pesoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting

kaars doven

Zegen ons, Algoede

neem ons in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
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